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Sterven om te leven
Arie van der Stoep

Pasen is feest! Pasen verandert alles. Of beter: Jezus’ opstanding veranderde alles. Het

onmogelijke gebeurde. Onverbiddelijk had de dood geheerst vanaf Adam. Want ieder mens

heeft gezondigd en sterft. Niemand heeft ooit aan hem kunnen ontkomen. Totdat Jezus kwam

(1).

Hij droeg het oordeel over onze zonden, bracht verzoening met God en sloeg daarmee de dood diens

wapens uit de handen. Dat bleek.

Toen Jezus na zijn sterven na drie dagen opstond uit de dood, kon die Hem niet tegenhouden (2). Jezus

had hem door zijn reine offer machteloos gemaakt. Wie Jezus ziet, ziet Hem die sterker is dan de dood.

En wie gelooft in Hem die sterker is dan de dood, zal mét Hem mee opstaan uit de doden en met Hem

eeuwig leven. Dat is de belofte! (3)

Want geloven in Jezus verbindt je met de Overwinnaar. De majesteit van de Vader heeft Hem gegeven,

om in ons het Koninkrijk van God te bouwen. Vanuit de overwinnende kracht van zijn opstanding.

Daarna nooit meer sterven

Eerst, nu al, door ons tot nieuwe mensen te maken die uit en voor Hem leven (4). Dan straks, door ons

met een nieuw lichaam te laten opstaan uit de doden en daarmee te tonen dat Híj regeert over leven

en dood. En daarna, tijdens zijn koningschap over de aarde, door ons, opgestane mensen, wereldwijd

te gebruiken om daar zijn vrede te brengen (5).

Wie in Hem gelooft als de Zoon van God, als de overwinnaar over de dood, belandt door Jezus’

opstanding in die wereld van God, waarin Jezus regeert en het onmogelijke mogelijk wordt. Jezus zegt:

‘... die heeft eeuwig leven’ (6). Dat heeft een speciale betekenis.

Zolang Hij niet is teruggekomen, sterven mensen nog steeds. Eeuwig leven hebben, zegt echter dat het

onmogelijke zal gebeuren: je zult opstaan uit het graf. De dood zal je moeten laten gaan. Zijn macht

over ons ís al verbroken. Door Jezus’ opstanding. Dat moment komt eraan! En daarna zullen we nooit

meer sterven! (7)

Een overwinning die vandaag al plaatsvindt

En eeuwig leven hebben zegt ook dat niet langer de dood de alles bepalende factor is, die je keuzes en

je denken en wensen kan sturen, om je tot allerlei kwaad te brengen. Tot allerlei andere vormen van

zelfzucht of zelfhandhaving, tot liefdeloosheid.

Eeuwig leven zegt: ‘Je bent nu een ander mens. Iemand die het eeuwige leven leeft dat in je is.  Die, net

als Jezus, bereid is om te sterven. Omdat je altijd weer zult opstaan, net als Jezus!’ (8) Ook dat maakt

deel uit van de overwinning van het leven over de dood, van Jezus’ overwinning in ons.

Sterven om te leven. Dat is een overwinning die vandaag al plaatsvindt in ons eigen leven! Door wat

Jezus in ons doet.



Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 3:23; 5:17.

Want allen hebben gezondigd en derven (= lopen mis - AvdS) de heerlijkheid van God...

Want indien door de overtreding van de ene (= Adam - AvdS) de dood als koning is gaan heersen door

die ene, veel meer zullen zij ... leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

(2) Handelingen 2:24.

God evenwel ... verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij (= Jezus - AvdS)

door hem (= door de dood - AvdS) werd vastgehouden.

(3) Johannes 11:25.

Jezus zei tegen haar (= Martha - AvdS): Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven,

ook al is hij gestorven, en ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; ...

(4) Romeinen 6:4.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is

door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.

(5) Matteüs 5:9.

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

(6) Johannes 3:36.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

(7) 1 Tessalonicenzen 4:16-17.

... zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, ..., samen met

hen op de wolken ... weggevoerd worden, de Heer (= Jezus - AvdS) tegemoet in de lucht, en zó zullen wij

altijd met de Heer wezen.

(8) Efeziërs 4:21-24.

... gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat je, wat je vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die naar

het verderf gaat, ..., dat je verjongd wordt door de geest van je denken, en de nieuwe mens aandoet, ...
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